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Praeses Dixit 
 

Beste Demetrianen, leden,  sympathisanten  
en natuurlijk nieuwe Tiro’s! 
 
Voor de eerste keer in de geschiedenis van 
Demetris kunnen we spreken over Tiro’s, het was 
spannend om te zien of eerstejaars mee in het idee 
gingen zijn om geen doop meer te doen. Dit bleek 
dan ook wel echt zo te zijn! Na een geweldige week 
waarin de nieuwe leden bewezen hebben dat ze 
kunnen samenwerken om opdrachten te kunnen 
voltooien en ze hun strijdlust lieten zien tijdens het 
stadsspel, hebben ze op de cantus hun “Tiro” titel 
zeker verdiend! Het lijken allemaal leuke 
individuen, waar ik zeker van ben dat ze als groep 
nog sterker zullen zijn. 
Ik kan ze dan ook enkel maar toewensen dat ze 
binnen Demetris zo’n goede vrienden vinden zoals 
ik dat ook gedaan heb. Ik kijk al uit naar de rest 
van het jaar en ben heel benieuwd wie het hardste 
zal strijden om Tirokoning en Tirokoningin 2025 - 
2026 te worden! 
 
Dixit  
Alexander Van Eeckhoven 
Praeses 2025 – 2026 
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Scriptor Dixit 
 
Beste Demetrianen, leden en sympathisanten  
 
Na een geslaagd praesidiumweekend, was het tijd voor toch 
wel de belangrijkste week van het academiejaar: De 
Eerstejaarsweek. Waarin er stevig werd gestreden om een 
Tiro bij Demetris te worden. Niks is minder waar, want er 
is nu een nieuwe lading Tiro’s die alleen nog maar meer bij 
onze club betrokken worden.  
 
In November komen er nog enkele kleppers van activiteiten 
aan, dus hou onze socials zeker in de gaten! Wie wordt er 
tirokoning/koningin, wie gaat er mee tot de laatste kroeg op 
kroegentocht en welke Tiro neemt de meeste vrienden en 
familie mee naar de jaarlijkse vrienden en familiecantus. Ik 
ben alvast enorm benieuwd.  
 
Hopelijk genieten jullie van deze editie van het BIR’eke en 
kunnen jullie even ontspannen tijdens het lezen. Veel 
leesplezier!  
 
Dixit 
Lore De Dobbelaer  
Scriptor ad-interim 2025-2026 
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Activiteiten in November  
 
Op dinsdag 04/11 houden we onze verkiezingscantus, waar 
traditie, zang en plezier samenkomen! Tijdens deze avond wordt 
ook de nieuwe tirokoning of tirokoningin verkozen, zorg dus dat je 
erbij bent om je favoriet aan te moedigen. 
 
Op donderdag 06/11 organiseren we samen met Ingenium de 
legendarische Screw & Brew TD. Verwacht een avond vol sfeer, 
beats en bier, dé perfecte gelegenheid om samen los te gaan na een 
drukke week 
 
Op vrijdag 28/11 sluiten we de maand af met de Vrienden- & 
Familiecantus. Nodig je ouders, broers, zussen of vrienden uit om 
samen te zingen, lachen en klinken op de studententraditie. 
 
De maand november zit bomvol sfeer, vriendschap en onvergetelijke 
momenten, en deze activiteiten wil je écht niet missen! We trappen 
af met de verkiezingscantus, waar zang, pinten en competitie 
samenkomen tijdens de spannende verkiezing van onze nieuwe 
tirokoning of tirokoningin. Daarna zetten we het feestje verder op 
de Screw & Brew TD met Ingenium, waar goede muziek, leuke 
mensen en frisse pintjes de perfecte mix vormen voor een topavond. 
Maar dat is nog lang niet alles! En om het allemaal in stijl af te 
sluiten, brengen we tijdens de Vrienden- & Familiecantus iedereen 
samen, leden, vrienden en familie, voor een avond vol zang, traditie 
en gezelligheid. 
 
Kortom: november wordt een maand om nooit te vergeten. Zet de 
datums alvast in je agenda, want deze evenementen wil je onder 
geen beding missen! 
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Memes 
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Eerstejaarsweek door de ogen van een 

Tiro 
 
Voor de start van de eerstejaarsweek wist ik niet goed wat 
te verwachten. Al op dag één waren de lessen iets minder 
prioritair. Tijdens de lessen die dag deden alle toekomstige 
tiro’s hun uiterste best om de opdrachten van het 
praesidium tot een goed einde te brengen. 
 
Op dag twee was het tijd om elkaar en het praesidium wat 
beter te leren kennen. In kleine groepjes trokken we door 
het befaamde Wilrijk, in een lichte regenbui weliswaar, 
maar dat kon de sfeer niet drukken.  
 
Dag drie bracht wat rust met zich mee: de gezellige 
cadeavond. Ik was er niet van bij het begin bij, maar het 
werd alsnog een fijne avond met een kaartspelletje en een 
drankje. 
 
En toen kwam dag vier, voor mij de spannendste van 
allemaal: mijn allereerste cantus. Met een bang hartje trok 
ik, samen met de anderen, door storm Benjamin naar den 
Hagar. Daar verdween de spanning al snel en maakten we 
er een fantastische, gezellige avond van. 
 
Vrijdag, dag vijf, was iets minder aangenaam voor het 
hoofd, maar eerlijk? Het was het allemaal meer dan waard. 
 
Dixit Tiro Lieze   
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Eerstejaarsweek door de ogen van de 

Mentoren 
 
Als mentoren kregen we de eer om het verloop van de 
eerstejaarsweek door onze ogen te vertellen. De 
eerstejaarsweek is de week waarin we onschuldige 
studenten omvormen tot licht getraumatiseerde, maar 
trotse Demetris tiro’s. 
 
Maandag moesten de nieuwe tiro’s zich meteen bewijzen 
met een aantal opdrachten die ze tegen de café avond 
moesten tonen. Als ware missionarissen van de club 
verspreidden de tiro’s het heilige woord van Demetris 
onder het volk en bedreven ze de liefde tijdens de les. 
Dinsdag leerden de tiro’s het praesidium beter kennen 
tijdens een mega leuk stadsspel! Hier nam Demetris het 
tegen elkaar op om te zien welk groepje nu echt het beste 
samen kon werken.Woensdag leerden de tiro’s het 
praesidium kennen in hun natuurlijke habitat. Tijdens 
deze geslaagde café-avond in de Buis brachten ze 
liefdesgedichten, portretten en een presentatie voor. De 
tiro’s hebben zelfs een heleboel complimenten uitgedeeld, 
zo zie je maar hoe leuk ons praesidium werkelijk is.     
Na enkele dagen alles hebben ingezet, was het dan 
eindelijk tijd voor het convent. Hier leerden de tiro’s 
zingen en drinken als echte zeerovers. Zo kwamen ze 
erachter hoe het studentenleven van een echte bio-
ingenieur in Wilrijk nu echt is. 
 
Dixit  
Ruben & Alex, Mentoren 2025-2026 
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Wist je dat… 
… 'ik ga niet op mijn knieën voor een man’ dixit Luna-Fleur? 

…’Ik ga graag mijn knieën’ dixit Peeters?  

…’Op uw knieën!’ dixit Luna-Fleur  

… 'Ik vind dat wel niet erg om vanonder te liggen.’ dixit 

Alexander? 

… 'Ik vind dat wel niet erg om op een man te liggen.’ Dixit 

Ruben? 

… 'Als er echt een probleem is, zal ik die wel binnendraaien' 

dixit Vandamme? 

… Cedric warm werd van shotjesbaseball 

… ‘Ik wil bal!’ dixit Dobby?  

…’Ik heb al genoeg ballen gehad.’ dixit Cedric?  

…’Der worden hier ballen van mijn rug gegeten’ dixit Ruben 

…’Ik dacht hij gaat snel komen.’ dixit Alexander?  

… ‘Die bloed toch niet uit haar bakkes of wel?’ dixit 

Vandamme?  

… ‘Ah dus als gij uw regels hebt, moet ge mijn dick sucken?’ 

dixit Dobby?  

… ‘Een echte ridder heeft soms bloed aan zijn zwaard’ dixit 

Vandamme?  

… ‘Gewoon slikken’ dixit Margaux?  
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… 'Ik heb aan u gevoelt’ dixit Dobby? 

… ‘Een dollo, dat klinkt leuk’ dixit Margaux?   

… ‘Gij denkt dat Merel, daar iets in te zeggen heeft?! Als ik 

een piemel wil vasthouden, dan hou ik die gewoon vast’ dixit 

Alexander? 

… ‘Ik hou van uw dikke piemel’ dixit Vandamme tegen 

Alexander? 

… ‘Dat maakt mij geil’ dixit Alexander tegen Anouk? 

… ‘Ik sta ook wel strak’ dixit Alexander? 

… ‘Prosit, diegene die mij heeft onder gespoten’ dixit Peeters? 

… ‘Mijn gezicht plakt helemaal’ dixit Luna-Fleur?  

… ‘Ik ben te goed in masturberen’ dixit Alexander? 

… ‘Gewoon zuigen’ dixit Anouk ? 

…’Ge moet daar gewoon hard aan trekken’ dixit Daan?  

… ‘Tiro 7 kan jij goed slikken?’ dixit Anouk ? 

… ‘Ik heb al zoooveel seks gehad vanavond’ dixit Alexander?  

… ‘Ik verschoot mij een ongeluk toen ik mijn broek uitdeed’ 

dixit Dobby ? 

… ’Je mag dubbel dippen’ dixit Anouk? 

… ‘Mag Jasper dat ook?’ dixit Alexander tegen Anouk?  

… ‘Mijn mond, minstens drie piemels!’ dixit Alexander?  

… ‘Ik eet u op ‘ dixit Tiro 1 tegen Vandamme?  
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Herfstreceptje  

 
Pompoensoepje 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

• 1 kleine pompoen (of ± 800 g pompoenblokjes) 

• 1 ui 

• 1 teentje knoflook 

• 1 aardappel 

• 1 liter groentebouillon 

• Scheutje room (optioneel) 

• Peper, zout en nootmuskaat 

Bereiding: 

1. Snijd de pompoen, ui, knoflook en aardappel in stukjes. 

2. Stoof alles kort aan in een beetje boter of olie. 

3. Voeg de bouillon toe en laat zo’n 20 minuten koken tot 

alles zacht is. 

4. Mix de soep glad en breng op smaak met peper, zout en 

wat nootmuskaat. 

5. Werk af met een scheutje room of wat geroosterde 

pompoenpitten. 
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Sfeerbeelden  
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10 weetjes over de maand November 
 

1)         Oorsprong van de naam: De naam november komt van het 
Latijnse novem, wat “negen” betekent. In de Romeinse 
kalender was het namelijk de negende maand van het jaar. 

2)      Overgangsmaand: November wordt vaak gezien als de 
overgang tussen de kleurrijke herfst en de koude winter — de 
maand van vallende bladeren en de eerste vorst. 

3)         Allerheiligen en Allerzielen: Op 1 en 2 november worden 
traditioneel Allerheiligen en Allerzielen gevierd, dagen waarop 
mensen hun overleden dierbaren herdenken. 

4)         Sint-Maarten: Op 11 november vieren veel regio’s Sint-
Maarten, waarbij kinderen met lampionnen zingen of waar 
Sint-Maarten snoepjes uitdeelt.       

5)        Wapenstilstand: Ook op 11 november wordt 
Wapenstilstand herdacht, het einde van de Eerste 
Wereldoorlog in 1918. 

6)            Thanksgiving: In de Verenigde Staten wordt op de vierde 
donderdag van november Thanksgiving gevierd, een feest van 
dankbaarheid, familie en — natuurlijk — kalkoen! 

7)     Donkere dagen: November is één van de donkerste 
maanden van het jaar op het noordelijk halfrond, met snel 
korter wordende dagen. 

8)              Veel geboortedagen: Statistisch gezien worden opvallend 
veel mensen geboren in november — een gevolg van... de 
romantische sfeer rond Valentijn in februari.      

9)           Warme drankjesmaand: November is wereldwijd een 
topmaand voor koffie, thee en chocolademelk — cafés zien dan 
vaak een duidelijke stijging in warme drankjesverkoop. 

10)     Sterrenkijken: In november kun je de Leoniden-
meteorenzwerm zien, een prachtige vallende-sterrenregen die 
elk jaar rond 17–18 november zichtbaar is.        
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 Woordzoeker 
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